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NAAR DE BRON VAN DON BOSCO’S CHARISMA                                                                                                                                            
 
 
 
Vandaag, 16 augustus 2013, vieren we de 198ste verjaardag van de geboorte van Don Bosco. Over 
precies een jaar zal op de geboorteplaats Colle Don Bosco een jubileumjaar ingezet worden dat 
feestelijk afgesloten zal worden op 16 augustus 2015, de 200ste verjaardag van Don Bosco’s 
geboorte. 
 
In voorbereiding op het jubileumjaar 2014-2015 werden door don Pascual Chavez, de Algemene 
Overste van de salesianen, verscheidene initiatieven genomen. Eén daarvan is de 6 jaar durende 
wereldreis van het beeld met relikwie van Don Bosco dat in januari 2013 in Vlaanderen en 
Nederland op bezoek was. Een ander initiatief zijn de drie themajaren die momenteel lopen. In 
2011-2012 werden we uitgenodigd om de historische Don Bosco beter te leren kennen. Vorig 
werkjaar 2012-2013 stond de pedagogie van Don Bosco centraal. In het derde voorbereidingsjaar 
dat vandaag begint, gaan we op zoek naar de bron van Don Bosco’s charisma. 
 
In een recente brief nodigt de Algemene Overste ons uit om te putten uit de bronnen van de 
spiritualiteit van Don Bosco. In feite is er slechts één bron: Christus en het evangelie. Met de 
woorden van het kapittelthema kunnen we zonder twijfel stellen dat Don Bosco een ware ‘getuige 
van evangelische radicaliteit’ is. Je kunt Don Bosco niet ten volle begrijpen als je hem niet 
benadert vanuit zijn diep innerlijk leven, vanuit zijn sterke verbondenheid met God. 
 
Eén van de wegen om daar meer zicht op te krijgen, is het studiewerk van twee medebroeders, 
Fausto Perrenchio en Morand Wirth. In de bijna eindeloze reeks geschriften en publicaties van 
Don Bosco zijn zij op zoek gegaan naar de manier waarop hij daarin Gods woord ter sprake brengt. 
Het is werkelijk fascinerend hoe Don Bosco in duizenden Bijbelcitaten keuzes maakt en accenten 
legt die ons dichter kunnen brengen bij zijn innerlijk leven. 
 
De boeken van onze medebroeders Perrenchio en Wirth zullen niet in het Nederlands vertaald 
worden. In een wekelijkse bijdrage wil ik het komend jaar putten uit hun werk en dit wat dichter 
bij jullie brengen. We zullen zien hoe Don Bosco in contact kwam met de Bijbel, hoe hij er door 
geboeid werd en hoe hij de boodschap van het evangelie bij de jongeren en de gewone mensen 
bracht. We zullen thema’s op het spoor komen die hem nauw aan het hart lagen. Het moge een - 
weliswaar bescheiden - bijdrage leveren tot het intenser begrijpen van de spirituele ervaring van 
Don Bosco, om nog beter onze salesiaanse spiritualiteit te kunnen beleven en doorgeven.  
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